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Het zal je zeker niet zijn ontgaan het jaar 

2.0.2.1., een jaar niet zoals voorheen. Maar wel 

het jaar waarin onze straat hechter is geworden. 

De start van een samenwerking waar zonder 

dwang en met een groot hart voor je buren, 

mooie initiatieven zijn verwezenlijkt. 

Een eerste rondvraag, een eerste krantje, een 

eerste bijeenkomst en de “Nachtegoalers” zijn 

er. Met deze “klieke” is er dan ook een eerste 

activiteit gekomen. 

De straat BBQ is een activiteit die we zonder 

problemen meenemen naar 2022. Het was 

gezellig en we kunnen alleen maar hopen dat bij 

een volgende editie het mooie weer en jullie er 

ook terug mogen zijn. 

Halloween is ook een activiteit die een jaarlijkse 

traditie mag worden. Creatief en zonder 

schroom, thema feestjes zijn altijd leuk. 

In het geheel kijken we uit om het volgende jaar 

een 3-tal grotere activiteiten te hebben en een 

aantal kleinere. De eerstvolgende grotere 

activiteit zou rond Pasen gebeuren. Maar 

hierover meer in de volgende editie. 

 

“Ik heb een wens voor iedereen, 

een mooie kerst met lieve mensen om je heen. 
Mensen die van je houden om wie je bent, 

en in wie je misschien een stukje van jezelf 
herkent. 

Laat merken dat je om die mensen geeft, 
dat je samen met hen iets moois beleeft. 

Geniet van de warmte die dit alles brengen kan, 
en maak er een gezellig en fijn 
kerstfeest van!” 

 

 

 

   

Pieter Van de Velde  

Bedankt IEDEREEN 
Zonder jullie, geen Nachtegaalstraat. 

Op het einde van een jaar is het 

normaal dat er altijd even wordt 

stilgestaan bij wat voorbij is. 

Dit jaar is er veel gebeurd op de 

wereld, maar ook in onze 

kleine straat. In de voorbije 

edities en ook in deze zie je 

altijd wat er is gebeurd en ook 

wat er nog op de agenda staat. 

Het is wel duidelijk geworden 

dat het voorbije half jaar een 

nood in onze straat is 

aangepakt. Dit deze keer niet 

door de politiek, maar door de 

inwoners zelf. 

Vandaar dat ik in dit korte 

artikel mijn dank naar één ieder 

van jullie wil uitspreken. 

Zonder jullie geen 

Nachtegaalstraat. 

Bedankt Iedereen.  
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Prettige Feestdagen 

Alweer een nieuw jaar 
Valt het mee of wordt het zwaar? 
Een vrolijk en gelukkig jaar 
Zonder zorgen weliswaar 
Dat wensen we elkaar 
Het wordt een nieuw begin 
We vliegen er weer eens in 
Met nieuwe moed 
Met geluk en voorspoed 

 
Gezond en vrolijk 
Zien we 2022 tegemoet! 
We wensen voor 2022 
12 maanden vreugde  
52 weken plezier 
365 dagen succes 
8760 uren gezondheid 
Een gelukkig nieuw jaar! 

Darline Leon 

Darline Leon 
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Caroline Beyls  
 

Halloween 
Achter de schermen 

In het vorig Nachtegaelerke hadden we het 

aangekondigd :  op 30 oktober organiseren 

we een ‘Trick or Treat’ tocht. 

Heel enthousiast begonnen we aan onze 

voorbereidingen,  maar toch....we waren vol 

spanning ... gaat er wel iemand op afkomen? 

Hoeveel soep moeten we maken,  hoeveel 

Wortegemsen brouwen, hoeveel hapjes,  

hoeveel pintjes voorzien ...                , gaan 

de weergoden ons goed gezind zijn….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar naarmate de datum dichterbij kwam 

kregen we meer en meer briefjes in de bus, 

"We komen met  .... aantal personen" . En 

we zagen meer en meer pompoenaffiches 

aan de ramen verschijnen  ! Dus...de 

boodschap voor de kinderen was :‘Welkom, 

jullie mogen aanbellen om snoepjes op te 

halen’.  

 

  

 

    

Pieter Van de Velde  
 

Corona-toelages 
Status van de aanvragen  

Het mag wel duidelijk zijn dat de gemeente 

niet echt goed meewerkt. 

Met lede ogen zien we duidelijk dat tussen 

het aankondigen van een toelage en het 

betalen ervan, een complexe wereld open 

gaat. 

  

Op aanwijzing van de gemeente-

verantwoordelijke is er ook voor de 

Halloween activiteit een toelage 

aangevraagd. Maar ook hiervoor is 

er aan onze straat nog geen euro 

toegekend. 

Wordt vervolgd … 
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Het bereiden van soep, broodjes en 

Wortegemsen gebeurde  

’s voormiddags. Omstreeks 13 uur 

begonnen we aan de voorbereidingen 

buiten: de tenten opzetten, kraampje 

installeren, tafels,… maar jammer 

genoeg was de regen ook van de partij.  

Eerst nog alles langs de straatkant van 

nummerke 50 klaargezet maar 

uiteindelijk dan toch besloten om de 

garage open te zetten voor het publiek.  

Samen nog wat opgeruimd en alles 

gedecoreerd.  

Tegen 18 uur verdween de regen.. En 

kindjes en mama's en papa's kwamen 

tevoorschijn, in Halloween outfit, de 

een al wat griezeliger dan de ander. 

Echt leuk om te zien. De talrijke 

kindjes haalden héél wat snoepjes op. 

Het was een plezier voor jong en oud.   

 

Naarmate de avond vorderde werd ons 

mooi versierde kraampje druk bezocht 

door enthousiaste Halloweenburen die 

genoten van een heksensoep met 

spooktoastje, een dreupelke, een pintje, 

een hapje….  Iedereen was welgezind, 

het was een gezellige geslaagde avond. 

We hebben ook enkele nieuwe 

gezichten mogen ontmoeten waardoor 

we  aangenaam verrast waren. 

Foto’s op de facebook pagina van 

de Nachtegoalers 
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Pieter Van de Velde 
 

“De Lichtjes van de 

stroate” 

“Ieder jaar een beetje warmer » 

 

De ene eenvoudig sierlijk, de andere 

vrolijk kleurrijk. 

 

 

 

 

 

  

Maar stuk voor stuk symbolen van 

warmte en sfeer. 

 

 

 

 
 
 
Dank jullie wel, Nachtegoalers 

 

Pieter Van de Velde 
 

Nieuwjaarsdrink 

Uitgesteld 
 

Met het comité waren we al aan het 

plannen om een Nieuwjaarsdrink te 

organiseren. 

Maar door de continu veranderende 

situaties omtrent Covid-19, wachten we 

nog even om hier verdere informatie 

over mee te geven. 

Wanneer er meer duidelijkheid komt 

en er ook een dag kan worden 

vastgepind. Zullen we hierover een 

aparte communicatie rondsturen. 

 

Het is heerlijk om deze tijd door de 

straat te wandelen. Zo velen onder jullie 

hebben er het huis met verlicht, die 

mooie twinkelende kerstversiering. 

 

 

 

 

Sommigen onder jullie deden dit al vele 

jaren, anderen doen het voor het eerst.  

   

 

Caroline Beyls  
 

Pompoen Verkiezing 
Talent in de straat 
 

We telden maar liefst 15 Monsterpompoenen. De 3 winnaars van wedstrijd zijn : De Mooiste pompoen : Claudine en 

Christiaan van nr 66, de Engste pompoen : Ine en Karel van nr 89, de Verschrikkelijkste pompoen : Ann en Erik van nr 36. 

Proficiat aan allen!! 

 

Het was ongelofelijk hoe mooi en hoe creatief deze straat is, volgend jaar doen we deze verkiezing zeker opnieuw. 
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Verschrikkelijkste Pompoen Engste Pompoen Mooiste Pompoen 
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De vogels van het comité.  
Wie zit er allemaal in het straatcomité “De Nachtegoalers”? 
 

 
Foto: Carine Christaens en Melissa Naessens 
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Hallo buren uit de Nachtegaalstraat!  

 

Dit keer is het eens iets anders en willen we ons graag met twee Nachtergoalers uit het 

comité voorstellen. Wij zijn Carine Christiaens en Melissa Naessens en wonen samen in 

nummer 107. Waar de witte Mini Cooper en het rode fiatje 500 geparkeerd staan.  Samen 

hebben we ook een klein hondje (een shi tzu). Misschien al opgevallen tijdens een 

wandeling of fietstochtje wanneer ze keffend voor het raam aangelopen komt. Haar naam 

is Fleurke en ze staat erop om haar eigendom te beschermen :) . Graag stellen we ons 

apart nog even voor: 

Ik ben Carine Christiaens, 54 jaar en geboren te Waregem. Maar al heel mijn leven inwoonster van Zulte. Ik heb  

een dochter Melissa die nog thuis woont. We gaan graag samen op stap en houden beiden van reizen, uitstappen 

maken en genieten van de kleine dingen die het toch net iets specialer maken. Natuurlijk maakt mijn beste vriendin 

Fleurke hier ook deel van uit ! De boekenwormen hier in de straat zullen me waarschijnlijk al regelmatig 

tegengekomen zijn in de bibliotheek te Zulte waar ik al bijna 20 jaar werk ! Daar  hou ik me graag bezig met de 

creatieve kant, zoals bijvoorbeeld thema-standen en boekenstanden in elkaar knutselen, en allerlei andere dingen.  

Thuis ben ik een bezige bij en zit ik niet graag stil. Ik hou ervan om mijn groene vingers talent naar boven te laten 

komen in mijn tuin bij mooi weer, en ik verzorg mijn planten graag op en top! Bij minder goed weer vind je me in 

de keuken terug en geniet ik er van om mijn brouwers en bak –vaardigheden naar boven te laten komen. Daarom 

leek het me wel een tof idee om me aan te sluiten bij het comité van de Nachtegoalers ! Ik ben altijd te vinden om 

mee te helpen aan de volgende evenementen en vooral met de creatieve hand en aankleding, maar misschien ook 

met wat brouwers en bak talent. Misschien tot op straat, en tot de volgende bijeenkomst ! 

 

Ik ben Melissa Naessens, enig kind en 28 jaar oud. Ik ben geboren te Waregem en woon al sinds mijn geboorte in 

Zulte samen met mijn mama Carine. Zoals eerder vermeld ga ik graag op stap samen met mijn mama en ons hondje 

Fleurke, houden we van reizen, en genieten we graag. Dit alles samen doe ik ook graag met mijn vriend Brecht!  Als 

job werk ik in de sociale sector. Ik werk als begeleidster/opvoedster in een voorziening voor mensen met een mentale 

beperking. Ik heb er mijn hart verloren ! Ik hou ervan om mensen te helpen en te ondersteunen waar nodig. Ook 

maak ik me graag me nuttig, en heb ik graag een doel voor ogen. Maar waar ik vooral belang aan hecht en van hou, 

is het sociaal gebeuren! Dit op werkvlak, maar natuurlijk ook in mijn vrije tijd dus daarom ook de interesse om me 

aan te sluiten bij het comité ! Onlangs ben ik begonnen met de Spaanse taal wat onder de knie te krijgen en volg ik 

avondonderwijs hiervoor. Dit omdat ik mijn hart verloren heb in Spanje en daar jaarlijks graag op vakantie ga. In 

mijn vrije tijd en als hobby ben ik graag bezig in de keuken en leef ik me graag uit op allerlei receptjes, dit gaat van 

apéro tot het dessert en van Vlaams tot Spaans ! Ik kijk er naar uit om nog veel bijeenkomsten te helpen organiseren 

hier in onze straat en vond de barbecue al zeker een topper ! Adiós , en tot ergens in onze straat. 


