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Pieter Van de Velde 

Straat BBQ ‘23 
Lekker, Gezellig. 

 

Op 13 Augustus dit jaar gaan we weer lekker 

Barbecueën. De ondertussen gekende formule 

blijft gehanteerd en ook mag het terug 

doorgaan op dezelfde plaats als vorig jaar in de 

tuin van Pieter & Karen (n°98) 

 

“De reacties over de locatie waren zo vol lof, 
dat we hier niet onderuit konden. Hopelijk 
mogen we opnieuw mooi weer hebben.” – 
Pieter Van de Velde 

Zoals gewoonlijk gaan we weer samenwerken 

met de bedrijven in de straat om dit te kunnen 

verwezenlijken. Vlees van Carrefour Market en 

groentjes + pasta Traiteur Filip. 

 

Het zou uiteraard fijn zijn mochten we terug 

gebruik  kunnen  maken van jullie 

medewerking rond tafels, stoelen en tent(en).  

 

 

 

 

   

Uit de vorige edities hebben we ook 

geleerd dat 3 stukken vlees per persoon 

meer dan voldoende is. Uiteraard is er 

terug een speciaal biertje en zelf 

gemaakte Sangria. 

Voor de kindjes zal er opnieuw een 

speelgedeelte zijn met springkasteel en 

ander leuk tuig. 

 

Dit jaar komt het stukje “Volksspelen” 

terug. De mogelijkheid om te nagelen, 

sjoelbakken, dobbelen, … 

 

In de vooravond kan je ook even de 

beentjes losgooien op de Tunes van DJ 

Bram en tijdens de aperitief hopen we 

terug onze plaatselijke accordeonist Staf 

te mogen hebben. Sfeer verzekerd. 

 

Inschrijvingen kunnen door het strookje 

in te vullen en in de brievenbus van 

n°29 (Caroline & Wouter Beyls-Peirs) te 

deponeren. 

Betalingen worden liefst via bankoverschrijving 

gedaan. Na ontvangst van deze, worden de 

enveloppes met uw tickets persoonlijk gebracht. 

We proberen dit als een pure straatactiviteit te 

houden maar we staan zeker open om personen 

die hier niet (meer) wonen alsnog toe te staan. Het 

karakter en doel van deze activiteit is om ons 

samen te brengen en de band tussen buren te 

versterken. 

Iedereen is uiteraard welkom om er eentje te 

komen drinken. Wij hopen dus alvast jullie even 

talrijk als de vorige editie te mogen begroeten. 

Apero start om 11:00 

Wij kijken er in ieder geval al enorm naar uit. 
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Wouter Peirs  

Nieuwjaarsreceptie 
TOOST! 

Het jaar 2023 werd goed ingezet in de onze 

straat. De allerbeste nieuwjaarswensen 

werden uitgewisseld met een toost op het 

nieuwe jaar. 

Voor deze gelegenheid werd de tuin van 

Freddy en Marie-Leen beschikbaar gesteld. 

De tenten zouden volgens ons eerste plan op 

zaterdag opgezet worden, maar door de 

hevige rukwinden werd alles in gereedheid 

gebracht op zondagochtend. Afspraak onder 

het comité was om 9 uur te beginnen om 

alles klaar te zetten voor de 65 aanwezige 

Nachtegoalers.  

Luc kwam al snel met zijn grote tent 

waaronder alle buren konden schuilen voor 

de koude, regen en wind. Pieter zorgde voor 

tafels, barbecuevuur, muziekinstallatie, etc… 

Pieter verzorgde omstreeks 12 uur een 

welkomstspeech, en ook onze burgemeester 

Simon kwam een woordje placeren. 

 

Na een paar welkomstdrankjes werd 

de penne met spaghettisaus en 

geraspte kaas geserveerd.  De saus 

werd bereid door Melissa, Erik en 

Caroline. Elk maakte de dag voordien 

een grote pot saus klaar volgens hun 

eigen geheim keukenrecept.  

Een paar mooie foto’s, door Dirk 

genomen, kunnen jullie bekijken op 

de facebook pagina van “De 

Nachtegoalers”. 

Bedankt voor jullie talrijke 

aanwezigheid ondanks de frisse 

temperatuur en de gure wind.  

 

Vanwege het comité  wensen wij 

iedereen een spetterend, gelukkig en 

gezond 2023 

Pieter Van de Velde 
 

Een Dubbel Dikke 

Noodzaak 
 

Het is je waarschijnlijk wel opgevallen dat deze editie wat 

meer pagina’s bevat dan ons traditionele krantje. Maar 

het was je waarschijnlijk evenzeer opgevallen dat er een 

serieus aantal maanden zijn overgegaan vooraleer er een 

nieuw krantje was.  

Dit heeft allemaal te maken met de overdrukke agenda 

van iedereen in het comité en redactie. We geraken 

gewoon niet rond.  

Daarboven komt ook dat er een inhoud probleem is. 

Het krantje moet leuk en informatief blijven. Het is 

zeker niet de bedoeling om hier een reclameblad van te 

maken.  

Dubbel en Dik, omdat we met de iets langere periode 

ook meer te vertellen hebben. We kunnen terugblikken 

op meerdere activiteiten. Niettemin denk ik dat er zeker 

nog meer te vertellen valt over deze straat en mensen die 

erin leven.  

Vandaar zeker nog eens een warme oproep naar inhoud 

en schrijvers hiervan. 

Stuur gerust jullie teksten, mededelingen, vragen door 

naar 

redactie@het-nachtegaelerke.be    

    

Pieter Van de Velde  
 

Nieuwjaarsgeschenk 
Een welgemeend gelukkig nieuwjaar  

Dit jaar zijn we ook voor de eerste keer 

gestart met het uitdelen van een 

nieuwjaarsgeschenk aan onze straatgenoten. 

In 2022 hebben we geen nieuwjaarreceptie 

gehouden, dus vonden we dat we jullie nog 

een extra geschenkje verschuldigd waren. 

Vandaar het dubbel cadeautje.  

Vanaf nu zal het comité zorgen dat er 

ieder jaar opnieuw een uniek 

geschenkje is voor jullie nieuwjaar. 

Een uniek exemplaar voor unieke 

mensen. 

Nen Nachtegoaler schuifelt met trots 
uit volle borst. 
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Pieter Van de Velde 
 

Kleine Speelstraat 

Zomer 2023 
 

Dit jaar hebben we terug de kleine 

speelstraat aangevraagd tussen n°69 en 

n°121. 

Dit gedeelte kan verkeer vrij gemaakt 

worden vanaf 3/7 tot 25/8. Dit kan van 

14:00 tot 20:00 

Wanneer je de straat dicht zet, een 

berichtje na laat in de Whatsapp groep 

van de Nachtegoalers. 

Zo weet iedereen dat er mogelijkheid 

is om te spelen in een veilig stukje 

straat. 

Alvast veel plezier en een veilige 

zomer. 

Pieter Van de Velde 
 

Krantje nodig? 

Wil je een duplicaat? 
 

Heb je een krantje gemist of wens je een duplicaat. Geen 

enkel probleem, we printen er graag nog eentje voor je. 

Stuur een mailtje naar de redactie met daarin het gewenste 

nummer en wij bezorgen je een vers geprint exemplaar. 

Alle krantjes kunnen ook worden bekeken in PDF formaat 

via de website van “Het-Nachtegaelerke.be” 

 

 

Zoals vorig jaar is het de regel dat 

diegene die de straat dicht zet ze ook 

terug open zet. 

Wanneer dit niet kan, graag met een 

van de andere buren af te spreken. Ook 

vragen wij graag om,  

   

 

Pieter Van de Velde 

Paas Event 
Gezelligheid TROEF! 
 

  

Voor de tweede maal hebben we ons Paas Event kunnen organiseren. Deze tweedelige activiteit met om te starten een fotozoektocht en daarna 

een kaarting heeft deze keer plaatsgevonden in het zaaltje ’t Oranjehof. We hadden uiteraard graag dezelfde zaal ’t Knipperlicht gehad. Maar deze 

was reeds ingenomen. 

 

Ondanks het zeer wisselvallig weer zijn er toch een stevig aantal stappers komen meedoen aan de 

fotozoektocht. Met als geschenkje een lekker warme pannenkoek achteraf waren jong en ouder, terug 

opgewarmd. Alvast een van harte ‘Bedankt’ aan de deelnemers. 

 

Het zaaltje was snel gevuld met geoefende kaarters. Er heerste een gezellige sfeer van ernst en vertier. 

Terug werd er gevraagd om dit meermaals in het jaar te organiseren. Maar door de reeds drukke 

agenda van iedereen in het comité, is dit helaas geen haalbare kaart     

 

Maar we zullen kaarten voorzien op de BBQ. 

 

Volgend jaar proberen we terug richting kerkplein te kruipen en hopen op een beetje beter weer voor 

de wandelaars. In ieder geval, van harte bedankt aan alle deelnemers. 
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Pieter Van de Velde 
 

Nieuwe Vogel 

N° 102 
 

Heeft een nieuwe huurder, Pierre Seeuws, ergotherapeut en voorzitter van 

Ergotherapie Vlaanderen. Afkomstig uit Deinze en na een periode in Temse terug 

in de Leiestreek.  

Welkom Pierre. 
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Naam: ……………………………………………………………………………………………… 

Huisnummer: ….. 

 

Aantal Volwassene:  ……  X  €15/pp = € ……….. 

Aantal Kinderen:  ……  X  €  8/pp = € ………..  Straatcomité “De Nachtegoalers” 

          BE71 9531 2158 0169  

Totaal:      € ………..  (Brievenbus Nachtegaalstraat 29) 

Straat BBQ 

13 augustus 2023 
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Pieter Van de Velde  

Knutselrubriek 
Kleurrijke Rups 

We bouwen een rups van stroken papier. 

Je kan gebruik maken van gekleurd papier 

of van wit papier of zelfs geprinte 

patronen. Gebruik het liefst A4 formaat 

en knip langs de korte zijde gelijke stroken 

van ongeveer 5cm dik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadat de stroken zijn ingekleurd 

(kleurpotloden, stiften, verf,..) Maak je het 

eerste lichaampje, door de uiteinden met 

elkaar ter verbinden tot een ring (lijm, 

nietjes). Hierna kan je telkens opnieuw 

een ring erbij voegen. Maar belangrijk is 

dat je het strookje eerst door de vorige 

ring haalt, voor je de uiteinden met elkaar 

verbind.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

De laatste ring is het hoofdje van de 

rups. Deze kan je naar eigen zin 

inkleuren en tekenen of met behulp 

van lijm de ogen en sprieten erop 

kleven. 

 

 

 

 

 

 

Veel plezier met het maken van jullie 

rupsen.     

 

Pieter Van de Velde 
 

Nachtegoaler voor altijd 

Aandenken 
 

Vanaf dit jaar zal er vanuit het comité aan de nabestaanden 

van een inwoner van onze Nachtegaalstraat een aandenken 

worden geschonken. Dit ter herdenking van de 

overledene. 

Het serene stukje is ontworpen en vervaardigd door Staf 

Vdb. Met dit stuk wensen we het medeleven over te 

brengen van de gehele straat aan de nabestaanden. 

 

    

Pieter Van de Velde  
 

Vakantie werkje 
De Regenboog Rups  

Op de barbecue zouden we de kinderen 

de rups laten maken zoals getoond in het 

knutselrubriekje hierboven. Er zullen 

strookjes en kleuren aanwezig zijn. Maar 

uiteraard is het altijd leuk dat de kinderen 

al rups lichaampjes hebben gemaakt thuis 

in de loop van de vakantie. Zo maken we 

samen een hele lange kleurrijke rups. 
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Hans Tack 

Venit, Plantat, Bibit Vinum 
De Nachtegaalstraat heeft zijn eigen wijngaard 

Waar? 

Achter de haag in de Nachtegaalstraat 

nummer 118 werd er in 2016 een, 

weliswaar kleine, wijngaard aangeplant. In 

totaal 4 rijen van 11 stokken die 

momenteel een 50tal flessen per jaar 

opleveren (als het een goed jaar is).    

Wie zijn wij? 

Ik ben Hans Tack, getrouwd met Goedele 

Hoet. We hebben 2 kinderen Marthe en 

Seppe die beide al het huis uit zijn. Ik 

volgde een paar jaar cursus en behaalde 

het diploma wijnbouwer en het diploma 

sommelier. Met behulp van mijn 

leermeester Jan Caudron van wijngaard 

Kampenberg in Vlierzele, werden 44 

wijnstokken aangeplant, meerbepaald 

Solaris. Goedele helpt mee bij de 

vinificatie en het voorproeven     . 

Solaris is een druif die bijzonder geschikt 

is voor onze regio. Een snelle groeier die 

wat ingetoomd moet worden. De 

zandgrond in onze straat zorgt ervoor dat 

de groei niet té sterk is en er voldoende 

energie vloeit naar de druiven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De oogst eind augustus 2022 

Daarnaast rijpt de druif ook in minder 

mooie zomers zodat we voldoende 

suikers hebben om een droge, witte 

wijn te maken van ongeveer 12,5% 

alcohol. 

De eerste 4 jaar worden de jonge 

trossen weggesnoeid en wordt er 

bijgevolg geen wijn gemaakt. De plant 

moet al zijn energie kwijt kunnen in 

het vormen van een zo diep mogelijk 

wortelstelsel. Het vormen van 

druiventrossen zou teveel kracht 

vergen voor de plant. 

Daarna kan de eerste oogst gebeuren. 

Een spannend moment (daarover 

meer in een volgend krantje). 

Momenteel zijn er reeds drie 

jaargangen gebotteld (2020, 2021 en 

2022).  

Het etiket kreeg pas vorig jaar vorm 

(met behulp van informatie opgezocht 

door de Zultse heemkundige kring). 

We verkopen onze wijn niet maar 

maken hem vooral uit passie en voor 

eigen gebruik. Jaarlijks 50 flessen is 

natuurlijk niet veel. Maar wie weet 

kunnen we hem bij gelegenheid eens 

laten proeven op een straatfeest… 

 

Onze cuvée 2022 

 

 

Aanplant in het voorjaar van 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezelfde wijnstokken na enkele maanden 

    

Benieuwd hoe alles in zijn werk gaat bij het maken van een witte wijn? 

Benieuw naar de oorsprong van de naam Lauwbeek en de libelle op het etiket? 

In de volgende krantjes doen we dit alles uit de doeken. 

 

Groetjes en geniet van de zomer, van een goed glas wijn en van elkaar! 
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Pieter Van de Velde  

ChatGPT 
Vertel mij over de Nachtegaal 

De nachtegaal is een kleine zangvogel die 

bekend staat om zijn mooie en melodieuze 

zang. Het behoort tot de familie Muscicapidae 

en is wetenschappelijk geclassificeerd als 

Luscinia megarhynchos. De vogel is genoemd 

naar zijn betoverende nachtelijke 

zangvermogen, waardoor het door de 

geschiedenis heen een bekend symbool van 

inspiratie is geworden voor dichters en 

muzikanten. 

 

Hier zijn enkele belangrijke punten over de 

nachtegaal: 

 

Uiterlijk: De Nachtegaal is ongeveer 16 

centimeter lang en heeft een effen bruin 

verenkleed, waardoor hij goed opgaat in zijn 

omgeving. Het heeft een relatief grote kop, een 

slanke snavel en een roodbruine staart. 

 

 

 

Habitat: Nachtegalen komen voor in heel 

Europa, Azië en delen van Afrika. Ze 

geven de voorkeur aan dichte begroeiing, 

zoals bossen, bossen en struikgewas, waar 

ze zich kunnen verstoppen en zingen 

vanuit verborgen posities. 

Zingen: De mannelijke nachtegaal is 

vooral beroemd om zijn complexe en 

melodieuze zang, die bestaat uit een 

gevarieerd repertoire van noten en frasen. 

Het heeft een rijke en krachtige stem 

waardoor het zowel overdag als 's nachts 

kan zingen, waarbij hij vaak concurreert 

met andere mannetjes om territoria te 

vestigen en partners aan te trekken. 

 

Trekgedrag: Nachtegalen zijn trekvogels, 

die hun zomers doorbrengen in 

broedgebieden in Europa en Azië en 

vervolgens naar Afrika trekken voor de 

wintermaanden. 

 

 

Symboliek: Het boeiende lied van de Nachtegaal 

heeft het in veel culturen tot een symbool van 

schoonheid, inspiratie en de komst van de lente 

gemaakt. Het lied is door de geschiedenis heen 

opgenomen in tal van literaire werken, poëzie en 

muziek.  

 

 

Dirk Debouvre  
 

Dirk’s Whisky Tips 
Monkey Shoulder  
 

Deze blended whiskey uit de Glenfiddich Distillerij  aan de Spey is de ideale instap whisky. 

Hij leent zich zowel als puur genot, als voor het mixen in cocktails. De blend bestaat uit 

Glenfiddich, The Balvenie en Kininvie. Hij heeft een zachte, ronde, zoet-moutige smaak 

met een vol zachte afdronk. 

Bij het traditionele proces van het whisky maken, wordt het graan gekeerd met behulp van 

grote zware graan shoppen. Na een aantal jaren werken met deze schoppen ontstond er een 

soort trek wonde ter hoogte van de arm waardoor deze meer naar beneden hing. Een beetje 

zoals bij apen. Deze aandoening van de afhangende schouder kreeg dus als bijnaam 

“Monkey Shoulder”.   

Foodie:  

Een stevige aanrader bij deze whisky is een 

goed stukje gegrild vlees. 

Voor een fijnere combinatie zou de 

combinatie met gerookte zalm, subliem zijn. 

  

- 40° 

- Instap Whisky 

- Blended 

- Schotland - Speyside 

- Zeste van sinaasappel – honing en 

gekruide eik met toets van vanille 
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Maandag, 5 juni 2023 
Mysterie v.d. 

Nachtegaalstraat 
Uitgave #09 

Mysterie Schrijver  

Voorwoord 
 

Hallo Iedereen, voorlopig zal ik nog anoniem blijven. Het is aan jullie om te achterhalen wie dit 

stuk heeft geschreven. Niet te min wens ik graag een kleine inleiding geven die verwijst naar mijn 

roots. Het mag wel logisch lijken dat één van mijn favoriete hobby’s schrijven is. Daarom presenteer 

ik voor jullie een kort verhaal over jullie straat. Wegens privacy gebruik ik geen echte namen. Zelf 

schrijf ik heel graag horror en triller met een vleugje fantasie. Maar voor deze keer smijt ik het eens 

over een andere boeg. Het verhaal is fictie en is opgedeeld in 4 stukken. In iedere editie van het 

krantje zal je het vervolg kunnen lezen. Ik ben dankbaar dat ik hierdoor een stukje kan bijbrengen 

aan de straat en aan alle leuke mensen.  

Veel lees plezier! 

 

 

 

Deel 1: 

 Gisteren was het een dag  dat we niet snel zullen vergeten, de nieuwjaarsreceptie van Zulte. Dit maal ging het door op het gemeenteplein aan de 

kerk. Het was een dag vol muziek, drank, hapjes en aan iedere tafel werden de beste wensen verdeeld. Het gebruikelijke werd gezegd. ‘De beste 

wensen en een goede gezondheid, veel geluk en alles wat je maar wilt.’ Je herkent die bekende zin waarschijnlijk wel. Wij stonden bij het comité 

van de straat, al enthousiast bezig voor de feestelijkheden in de toekomst. Maar niemand kon voorspellen wat de toekomst voor de 

Nachtegaalstraat in petto had.  

Het begon al de dag nadien. Het was net na 16 uur toen ik tot het besef kwam dat we geen pasta meer hadden voor onze spaghetti. Als je in de 

Nachtegaalstraat woont is de oplossing simpel. Even passeren bij het ‘klein Carrefourke’ en je kon weer verder. De auto nemen is niet nodig ,want 

op de dag van vandaag letten we allemaal op de kleine dingen die onze portemonnee groot houdt. Het regende niet en na de feestdagen verdiende 

ons lichaam toch wel dat klein tikkeltje lichaamsbeweging. Wat normaal maar 10 minuten wandelen was veranderde vandaag in een groot uur. 100 

Meter verder zag ik blauwe lichten. Ze verbraken de schemer die in onze straat viel. zo snel als ik kon, ging ik gaan kijken. Alles spookte door 

mijn hoofd. Politie, Ambulance, de mug? En voor wat zou het zijn? Toch niemand gekwetst of gewond? Ik kwam dichter bij de lichten en zag dat 

de zone afgebakend was. Het was de zone waar ze aan het bouwen zijn. ‘Oh neen! Er zijn toch geen ongelukken gebeurd,’ dacht ik bij mezelf. Ik 

kwam dichter en dichter tot ik het volledige plaatje kon bekijken. De blauwe lichten waren afkomstig van de politie er was zelf een auto aanwezig 

van Het Nieuws. Hier en daar stonden wat buurt bewoners het spektakel te bewonderen. Ik zag onmiddellijk een bekend gezicht. Het was het 

gezicht van Nathan, mijn overbuur. ‘Nathan wat is er gebeurd?! Toch niets ernstig hoop ik?!’ Hij keek me al lachend aan. ‘Je moet je nergens 

ongerust over maken. Bij de verbouwingen van het nieuwe huis hebben ze bij graafwerken een zwarte steen gevonden. Ze dachten eerst dat het 

om een bom ging van de tweede wereldoorlog maar het werd snel duidelijk dat het om een zwarte steen gaat van een paar honderd jaar geleden. 

Het is een speciale vondst, ze zeggen zelf dat er tekst staat in gegraveerd. Blijkbaar gaan ze de steen nu volledig opgraven en tentoonstellen hier in 

het gemeentehuis van Zulte.’ Nathan had me gerust gesteld en ik kon mijn weg verder zetten. Ik probeerde nog een glimp te bewonderen van de 

mysterieuze steen maar daar hadden ze een klein wit tentje over geplaatst. Ik liet de blauwe lichten achter mij en zette mijn weg verder. Onderweg 

spookte de steen in mijn gedachten. Ik was razend benieuwd naar de steen en beloofde mezelf om eens te gaan kijken in het gemeentehuis vanaf 

ik de kans kreeg. Voor dat ik het wist stond ik in de Carrefour. En toen, toen wist ik totaal niet meer voor wat ik gekomen was. Hesp? Kaas? 

Koffie? Salade? Juist! Het was pasta dat ik nodig had! Ik rekende af en ging huiswaarts. Bij de plaats waar alles zich had afgespeeld, was iedereen 

nu weg. Geen politie, buurtbewoners of Nathan te bekennen. Nieuwsgierig zoals ik ben ging ik eens voorzichtig gaan kijken naar de put waar de 

steen lag. En ik zag, ik zag totaal niets. Aarde, kleistukken en steengruis. Wat had ik in godsnaam ook verwacht? Toen ik weer thuis kwam begon 

ik aan de spaghetti en begon alles te vertellen aan mijn moeder. Krista was een moeder uit de duizend, iemand die voor mij door het vuur zou 

gaan. Ze had de laatste tijd al het één en het ander moeten verwerken maar toch vond ze telkens de moed terug om het beste van haar zelf te 

geven.  

 

Ik vertelde wat ik meegemaakt had in het midden van de straat en samen keken we naar Het Nieuws in de hoop dat we onze straat zagen 

passeren. Het was niet het eerste nieuws dat we te horen kregen. De corona neemt weer toe, het leven word duurder, oorlog in Oekraïne maar 

achter deze rubrieken begon het. ‘Vandaag in de Nachtegaalstraat te zulte is een spectaculaire vondst gevonden. We praten over een zwarte 

steen die enkele honderden jaren oud is.  

De steen is ook gegraveerd en vermoedelijk gaat het hier om een steen die gegraveerd geweest is door één van de allereerste bewoners ooit van 

de Nachtegaalstraat. Deze vondst word vanaf morgen overgeplaatst in het gemeentehuis van Zulte en zal te bezien zijn door publiek. Dan gaan 

we nu over naar het sport. In de allereerste voetbal klasse ..’ Toen sprong de televisie uit. Samen met het licht van de keuken en van de 

woonkamer. ‘Het is niet mogelijk onze zekering is gesprongen,’ vloekte ik. Terwijl de zaklampen op de telefoon aanschoten baanden we ons 

een weg naar de zekeringskast. Dit gebeurde van tijd tot tijd eens. Wat we niet wisten is dat op dit moment niemand van de Nachtegaalstraat 

elektriciteit had. Bij iedereen was het donker en dit was de eerste keer dat de donkere grauwe nacht gevallen was op ons lieftallige straat… 
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